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Wie spreekt over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in België spreekt veelal over 

organisaties, acties, en meer en meer willen we het ook hebben over helden. Dat was ook zo 

onmiddellijk na de oorlog. Wat men had meegemaakt diende netjes uiteen te worden gezet in termen 

van organisaties, namen, acties en offers in naam van het vaderland. De graadmeters om officieel te 

worden erkend dreven onvermijdelijk spanningen tussen verzetsgroepen, - mannen en - vrouwen op de 

spits. Verschillende maatschappijvisies speelden zeker mee, maar die vormden slechts een eerste 

zichtbare laag bovenop dieper liggende twistappels. Kwesties over vertrouwen, verraad en bovenal eer 

liepen dwars door elkaar heen. De moeilijke bezettingsjaren lieten zich niet vangen in titels en 

formulieren. Deze bijdrage onderzoekt verschillende aspecten van een ontwricht naoorlogs 

verzetsmilieu aan de hand van een microstudie van de verzetsgroep Witte Brigade/Fidelio. 


